
Rembrandt: de apostel Paulus (ong. 1657) - Bij 2 Timoteüs   

 
Orgelspel 
 
Welkom & Mededelingen 
 
Stilte 
 
De kaarsen worden aangestoken    (we gaan staan) 

 
Zingen: Psalm 121: 1, 3,   
 
Stilte 
 
Zingen: Lied 121a       (we gaan zitten) 
 
Inleiding op de dienst  

Liturgie Immanuelkerk 
 

 De vijfde zondag van de herfst 
19 oktober 2025 



Zingen: Lied 712 
 
Kyriëgebed  
 
Zingen: Glorialied 302a 
 
Gebed bij de Bijbel 
 
Lezing: Lukas 18:1-8 
Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet 
op te geven: ‘Er was eens een rechter in een stad die voor God geen ont-
zag had en zich van de mensen niets aantrok. Er woonde ook een weduwe 
in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: “Doe mij 
recht in het geschil met mijn tegenstander.” Maar lange tijd wilde hij dat niet 
doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: Ook al heb ik voor God geen ontzag en 
trek ik me van de mensen niets aan, toch zal ik die weduwe recht verschaf-
fen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en 
vliegt ze me nog aan.’ Toen zei de Heer: ‘Luister naar wat deze rechter 
zegt, al minacht hij ook het recht. Zal God dan niet zeker recht verschaffen 
aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen? Hij hoort hen 
immers geduldig aan. Ik zeg jullie dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. 
Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij dan geloof vinden op aarde?’ 

 
Acclamatie: lied 339f 
 
Lezing: II Timoteüs 2: 1-18 
Mijn kind, wees sterk door de genade in Christus Jezus. Wat je in aanwe-
zigheid van velen van mij hebt gehoord, geef dat door aan betrouwbare 
mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. Deel in het lijden als 
een goed soldaat van Christus Jezus. Iemand die in krijgsdienst is laat zich 
niet afleiden door het leven daarbuiten, want zijn bevelhebber moet tevre-
den over hem zijn. Een atleet wordt niet gelauwerd als hij zich niet aan de 
regels houdt. De boer die het zware werk doet, heeft als eerste recht op de 
oogst. Denk na over wat ik zeg; de Heer zal ervoor zorgen dat je dit alles 
ook begrijpt. 
Houd Jezus Christus in gedachten, Davids nakomeling, die uit de dood is 
opgewekt. Dit heb ik verkondigd, en omwille van dit evangelie heb ik veel 
te verduren; ik ben zelfs als een misdadiger gevangengezet. Maar het 
woord van God laat zich niet gevangenzetten. Daarom verdraag ik alles 



omwille van de uitverkorenen, opdat ook zij in Christus Jezus redding en 
eeuwige luister ontvangen. Deze boodschap is betrouwbaar: 

Als wij met Hem gestorven zijn, 
zullen we ook met Hem leven; 

als wij volharden, 
zullen we ook met Hem heersen; 

als wij Hem verloochenen, 
zal Hij ons ook verloochenen; 

als wij Hem ontrouw zijn, 
blijft Hij ons trouw, 

want zichzelf verloochenen kan Hij niet. 
Blijf dit de gelovigen voorhouden en roep hen ten overstaan van God drin-
gend op om niet te redetwisten. Dat heeft geen enkel nut en leidt er alleen 
maar toe dat de toehoorders ten onder gaan. Span je in om voor God te 
staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft 
te schamen en verkondig regelrecht de waarheid. Luister niet naar heilloos 
en hol gezwets, want dat voert steeds verder van God weg. Wat dwaalle-
raren vertellen woekert voort als een gezwel. Ook Hymeneüs en Filetus zijn 
van de waarheid afgedwaald door te beweren dat de opstanding al heeft 
plaatsgevonden. Daarmee ondermijnen ze het geloof van anderen. 
 

Preek 
 
Muziek  
 
Collectes: 1e  Kerk in Actie 2025 - Werelddiaconaat  

(Bangladesh, Wereldvoedseldag)  
                2e   Kerk 
 
Zingen: lied 361, ondertussen wordt de tafel voorbereid. 
 

Tafelgebed: 
Vg:  De Heer zal bij u zijn 
Allen: De Heer zal u bewaren 

verheft uw hart 
Wij hebben ons hart bij de Heer 
Laten wij danken de Heer, onze God! 
Het past ons de Heer te danken 
U danken wij Heer, onze God… 
… zingen wij u toe: 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2025-werelddiaconaat-bangladesh-wereldvoedseldag/


Zingen: ‘Holy, holy, holy…’ 
 
U danken wij… 
… in de nacht voor zijn dood, neemt hij een brood, spreekt de dank-
zegging daarover uit, breekt het en geeft het aan de zijnen, met de 
woorden:   'dit is mijn lichaam voor U: 

doet dit tot mijn gedachtenis!' 
 
Zo neemt hij ook de beker na de maaltijd, spreekt de dankzegging 
daarover uit, en geeft die aan de zijnen met de woorden: 

'deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed; 
dat voor u en voor velen vergoten wordt 

tot vergeving van zonden 
doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis!' 

 
Allen: Als wij eten van dit brood en drinken uit deze beker  

verkondigen wij de dood des Heren, totdat hij komt.  
 
U danken wij … U bidden wij … 
 
Stilte, Onze Vader 
 
We wensen elkaar de vrede van Christus 
 
Tijdens het delen van brood en wijn zingen wij: lied 390 
 
Dankgebed 
 
Slotlied 973        (we gaan staan) 
 
Zegen met gezongen Amen 
 
 
 
 
 
 

Wilt u de preek nog eens nalezen? Mail uw naam naar:  

zondagswoorden@kerkpleinhaarlemnoord.nl  en we mailen u vanaf die datum mijn preken toe. 

mailto:zondagswoorden@kerkpleinhaarlemnoord.nl

